
 
 
 
 
 
 
 
 
Weekbrief nr. 25 en 26 Zondag 15 juni  
Zondag van de heilige Drie-eenheid  
Liturgische kleur: wit (of rood) en 22 juni  
Eerste zondag van de zomer Liturgische kleur: groen 
 
BIJ DE VIERING TOCH EEN BEETJE SAMEN  DE MENTIMETER  
Ga naar www.menti.com  en vul de code in.  
Daarna kunnen u/jullie zich aanmelden. 
 

EVEN VOORSTELLEN:  
Mijn naam is Marianna van de Graaf. 
Sinds eind 2020 ben ik predikant in de 
hervormde gemeente te Maasdam 
en woon ik met veel plezier in de 
Hoeksche Waard. Al veel eerder 
echter was ik via een ring en classis 

met Oud-Beijerland verbonden, in de tijd namelijk dat mijn 
vorige gemeente, de protestante gemeente te Poortugaal, 
bij dezelfde classis, ring en werkgemeenschap hoorde. 
Misschien bent u mij al eens tegengekomen bij een 
themabijeenkomst van de ring Hoeksche Waard;  
van de stuurgroep ben ik op dit moment voorzitter.   
 
OVERDENKING Zondag ontmoeten we Nikodemus. Deze 
geleerde Joodse leider was nieuwsgierig geworden naar 
Jezus. In het donker van de nacht zoekt hij Jezus heimelijk 
op en voeren ze een gesprek. Daarin vertelt Jezus dat je om 
de dingen van God te kunnen verstaan  
meer nodig hebt dan je verstand alleen, dat het er bij God  
om gaat dat je opnieuw wordt geboren. 
 
 

BIJBEL BASICS   
JEREMIA UITGEKOZEN ALS PROFEET 
Deze zondag is de eerste van een 
blok met drie verhalen over de 
profeten Jeremia en Ezechiël. 
Op deze zondag staan  
Jeremia 1:1-12 en Jeremia 1:17-19 
centraal: Jeremia is door de Heer 
uitgekozen om profeet te zijn. 
 

 
DE 1E COLLECTE IS VOOR PA EN ZOON HELPEN 
Stichting Pa en Zoon Helpen staan bekend om hun discrete 

hulp aan kansarme mensen in  
Sri Lanka. Afgelopen jaar zijn er 

weer een aantal bezoeken geweest door Pa en Zoon 
waarbij voedsel en medicatie voorziening een belangrijke 
rol speelde. Door de torenhoge inflatie is het Gamini 
bejaardentehuis volledig afhankelijk van de ondersteuning 
vanuit Pa en Zoon helpen. Dit bejaardentehuis vangt 
bejaarde mensen op die vaak achtergelaten zijn omdat de 
thuissituatie niet meer in staat zijn om voor deze bejaarden 
te zorgen. De school waar veelal weesmeisjes naar school 
gaan wordt op kosten van Pa en Zoon wekelijks 2x bezocht 
door een vertrouwensarts zodat deze kwetsbare meiden 
hun verhaal kwijt kunnen bij deze vrouwelijke dokter en 
kunnen zij gratis maandverband krijgen of een aanvraag 
doen voor een studiefinanciering.  

Metta daycare, een dagopvang voor jonge Sri Lankanen 
met een handicap, wordt al jarenlang ondersteund en is 
ook dit jaar weer een aantal keren bezocht. Al dit werk is 
mede mogelijk door de inzet van hun lokale vriend Ruzain 
die wekelijks alle projecten naloopt en controleert met zijn 
familieleden. Mede dankzij De Open Hof is al het hierboven 
genoemde werk afgelopen jaar weer mogelijk gemaakt en 
staan er voor komend jaar weer een aantal reizen in het 
vooruitzicht. Meer info: 
www.facebook.com/paenzoonhelpen 
 
De 2e collecte is voor het kerkenwerk.  
 
Bij de uitgang van de kerkzaal  
staan 2 collectemandjes. 
 

GIFT U kunt ook via de Givt-app  
bijdragen aan de collecten. 
 
 

 
BIJDRAGE AAN DE COLLECTEDOELEN  
VAN DEZE KERKDIENST 
1e Diaconale collecte – NL89 RABO 0373 711905,  
t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland. 
2e Kerkenwerk collecte – NL26 RABO 0373 7099 35,  
t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland. 
 

ROLSTOEL VOOR RWANDA 
De collecte van 24 mei jl. was voor de 
stichting Support Rwanda. Bij de toelichting 
op de collecte werd verteld dat er de dag 
ervoor een concrete hulpvraag was 
binnengekomen van het gezin Z. Mevrouw 
is weduwe en heeft vijf kinderen waarvan 
twee zwaar gehandicapt. Het gezin krijgt 
sinds kort voedselpakketten van  
Support Rwanda. Met enige schroom  

kwam de vraag van het lokale team of de stichting  
een rolstoel en twee matrassen zou kunnen doneren.  
Gezien de schrijnende situatie werd besloten om hiervoor 
specifiek te gaan collecteren. De collecte werd van harte 
aanbevolen. En met succes!  
De opbrengst van de diaconale collecte was ruim € 762,- 
en via de bankrekening van de stichting kwam nog eens  
€ 260,- binnen. Namens het gezin wil ik u van harte danken 
voor de donaties. De rolstoel en de matrassen zijn 
ondertussen gekocht. Het lokale team in Rwanda gaf aan 
zelden een gezin zo gelukkig te hebben gezien!  
Ze schreven: ‘the whole family was very happy with the  
new matrasses and the wheelchair. Thank you very much!’  
 
Als u meer wilt weten over de stichting  
dan hoor ik het graag. Peter van der Wel 
 
VACATURE: WORD DIAKEN IN ONZE GEMEENTE! 
Draag bij aan een bloeiende  
en zorgzame gemeenschap! 
Bent u betrokken bij De Open Hof en wilt u uw talenten 
inzetten om anderen te helpen en het geloof uit te dragen? 
Wij zijn op zoek naar nieuwe diakenen die een passie 
hebben voor dienstbaarheid en verbondenheid. 
Als diaken heeft u de kans om daadwerkelijk iets te 
betekenen voor anderen en een verschil te maken in het 
leven van mensen. Het is een verrijkende ervaring die uw 
geloof verdiept en uw vaardigheden versterkt. 
Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met een van 
de huidige diakenen of stuur een e-mail naar 
arjan.a.vandijk@gmail.com 
 
 
 
 

Redactie: Kopij aanleveren tot vrijdagmorgen 9.00 uur. 
E-mailadres: weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl  
Ook voor aanvraag Weekbrief per mail. 
Mw. Atie Middelhoek  Tel. nr. 0653393441  Adres: Spuizicht 50, 3261 KK. 
Mw. Pietta van Reeven  Tel. nr. 0643292609  Oleanderstraat 3, 3261 BN. 
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GESLAAGD Overal zag je de afgelopen dagen  
weer de vlaggen met de tassen uithangen.  
Ook vanuit onze gemeente willen we iedereen  
die geslaagd is Van Harte Feliciteren met je diploma.  
Degenen die een herkansing krijgen veel sterkte 
toegewenst komende week  
en hopen dat het in tweede instantie wel lukt!  
Helaas was er voor sommigen ook de teleurstelling,  
dat ze het niet gehaald hebben.  
Hen wensen we goede moed toe om na de vakantie  
weer van start te gaan. 
 
 
 
EXPOSITIE CATJA NIJBOER 
In 1975 heeft Catja Nijboer  
een cursus tekenen en schilderen 
gevolgd. Na jaren gestopt te zijn 
heeft zij de draad in 1990 weer 
opgepakt en zich toegelegd op het schilderen met 
aquarelverf, pastelkrijt, acrylverf en olieverf op waterbasis.  
In 2001 en 2002 heeft zij lessen gevolgd bij de  
Vrije Academie voor Beeldende Kunst in Rotterdam.  
Jaarlijks volgt zij schilderweken aan de Kunstacademie 
Friesland in Leeuwarden.  
De werken van Catja zijn figuratief en abstract  
of ook wel figuratief met een geabstraheerde toets.  
De schilderijen van Catja Nijboer zijn ook te zien  
op haar website www.catjanijboer.nl 
 
 

KOFFIEDRINKEN U/jij bent van harte 
uitgenodigd om elkaar te ontmoeten in de  
Huiskamer en de Omloop.  
Daar is koffie/thee/limonade.  
 

 
VOEDSELBANK  
 

In de maand juni graag blikgroenten, een blik soep en een 
rol beschuit in het krat. U kunt ze op zondag in de Omloop  
in het krat zetten en door de week tussen 10 en 12 uur  
bent u ook welkom om deze in de krat te zetten.  
Naast genoemde producten kunt u ook altijd houdbare 
producten inleveren. Namens de Voedselbank, alvast dank. 
 
WELKOM Nu alle drukte rondom de verbintenisdienst  
van 25 mei en ook de verhuizing op 5 juni achter de rug is, 
wil ik graag even stilstaan bij alle goede zegenwensen die 
Peter en ik mochten ontvangen. Het was hartverwarmend 
en het heeft de overgang vanuit Pijnacker gemarkeerd! 
Langzaamaan landen we in de Hoeksche Waard en 
daaraan hebben alle kaarten, berichten en andere blijken 
van gastvrijheid bijgedragen. In het treffende gedicht 
‘Verhuisgevolgen’ van Bernlef staat aan het einde: 
'Nog dagenlang volgen bewoners de ingesleten wegen  
tot die verdwenen zij in ’t nieuwe uitgangspunt’.  
Zo voelt het en iedere dag komt er gelukkig weer  
meer nieuwe gewenning bij! Carla Schoonenberg 
 
BIJ DE DIENST VAN ZONDAG 29 JUNI Dit is een themadienst 
over ‘Hoop’. Er zijn mooie muzikale bijdragen en ik zou het 
leuk vinden om vooraf met degenen die ervoor open staan 
na te denken over het thema.  
Wie geïnteresseerd is, mag zich bij mij melden via mijn 
e-mailadres of een berichtje via mijn 06-nummer,  
(zie kerkmagaZIN, blz. 31).  
Dan overleggen we met elkaar welk tijdstip  
daarvoor het meest geschikt is. Ds. Carla Schoonenberg 
 
 
 
 

OVERSTAPDIENST + OUDERAVOND  
Dit jaar willen we aandacht geven aan kinderen  
die van groep 8 naar de middelbare school gaan in een 
speciale overstapdienst. Dit jaar zal die plaatsvinden  
op ‘zondag 13 juli’ met als thema ‘Jij bent het licht’. 
Op maandag 16 juni is er om 20.00 uur een ouderavond 
voor ouders die hun kind(eren) tijdens de overstapdienst 
van zondag 13 juli laten overstappen.  
Het is een voorbereidende avond op de kerkdienst.  
Geef je op bij Jolanda Griesdoorn 
jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl   
of 06-37474733.  
 
DANK JULLIE WEL Bedankt voor de bloemengroet,  
de kaart met namen en de gebeden. Ook bedankt  
voor de kaarten en de gesprekken in en buiten de kerk  
na het sterven van Els. Het helpt dat Els tot op het laatst 
positief is gebleven en dat er mensen om je heen staan. 
De beelden dat Elisa Elia tot het laatst toe begeleidde  
en dat Elia op het laatst aan Elisa vroeg wat hij nog  
voor hem kon doen, spraken mij erg aan  
(Hemelvaartsdienst o.l.v. dominee Carla). 
Het tegelijkertijd bestaan van een half vol glas  
en een half leeg glas, zag ik ook voor me.  
(Wezen zondagsdienst o.l.v. pastor Hanneke). 
Leven en sterven komen beide voor in Gods schepping. 
Toch valt de leegte van het gemis me zwaar. Henk Verrij 
 
DANK U WEL Beste mensen van De Open Hof.  
Wij willen u bedanken voor alle aandacht die we kregen  
na mijn opname in het ziekenhuis. Het was hartverwarmend. 
Hartelijke groet, Leen en Riet Vermaas 
 
DANK U WEL Beste bezoekers van De Open Hof,  
Na een val in mijn woonkamer op 15 mei, bleek na het 
maken van foto’s, dat mijn rechterheup gebroken was.  
In het weekend hierna ben ik geopereerd. Alles is goed 
verlopen en mocht ik het ziekenhuis verwisselen voor 
Zorgwaard, locatie Rembrandt. Ook daar verliep de 
revalidatie naar wens en mocht ik afgelopen vrijdag,  
weer naar mijn eigen huis terugkeren.  
Ik wil graag iedereen bedanken voor alle kaarten  
en voor de reacties. Met vriendelijke groet,  
Corrie van de Biezen  
 

TAFELTIJD 21 JUNI MET ALS THEMA: 
GOD’S KONINKRIJK 
Zaterdag 21 juni is er weer een 
Tafeltijd in De Open Hof. 
 
TafelTijd is een initiatief van Stichting 
Wijdekerk en ook in De Open Hof  

is iedereen van harte uitgenodigd! TafelTijd is samen kerk 
zijn van LHBT+ en betrokken of geïnteresseerde anderen.  
Je hoeft geen LHBTI+ te zijn om deel te nemen aan TafelTijd.  
Iedereen is van harte welkom! 
En waar kun je beter ervaren samen kerk te zijn dan aan  
Zijn tafel? We eten samen en gaan in gesprek met elkaar 
over zingevingsvragen. We inspireren en bemoedigen 
elkaar en steunen elkaar daarmee in het geloof.  
TafelTijd wil een veilige plek bieden voor alle aanwezigen 
en elkaar geen meningen of opvattingen opdringen. 
 
Het thema voor 21 juni is God’s Koninkrijk. 
We lezen Mattheus 6: 25-34 
Vragen die we met elkaar bespreken tijdens het eten zijn: 

1. Wat betekent het om eerst Gods Koninkrijk              
te zoeken? 

2. Hoe ziet dat er praktisch uit in het dagelijks leven? 
3. Welke dingen worden ‘erbij gegeven’             

volgens de context? 

http://www.catjanijboer.nl/
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Het is de bedoeling dat iedereen zelf iets te eten meebrengt 
om te delen met de anderen. Maar als dit niet lukt  
ben je ook van harte welkom. 
Het is fijn, maar niet verplicht, als je je van tevoren 
aanmeldt, dit kan via het volgende email adres: 
tafeltijddeopenhof@gmail.com  
Tijdstip: inloop vanaf ca. 17.30; we beginnen om 18.00 uur. 
De volgende Tafeltijd is op zaterdag 6 september. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BEZOEK AAN DE HOEKSCHE HOEVE  
Afgelopen woensdagmiddag hebben we met bijna  
30 mensen een bezoek gebracht aan de Hoeksche Hoeve 
in ’s Gravendeel. Het was een zeer interessante en 
boeiende activiteit! We gingen met z’n allen in een huifkar, 
reden langs de aardappelvelden en hadden aan  
‘boer Henk’ een zeer gedreven en enthousiaste verteller. 
De Hoeksche Hoeve heeft over iedere stap in het 
productieproces goed nagedachte en levert een product 
die ‘Planet proof’ is en daarmee ook een duurzaam 
product! De Hoeksche Hoeve is van een akkerbouwbedrijf 
uitgegroeid tot een groot bedrijf die chips bakt van de 
eigen aardappels. Een indrukwekkend proces van 
bedrijfsontwikkeling, waarbij duurzaamheid een van de 
bepalende uitgangspunten is. Na de rondrit kregen we een 
rondleiding in de ruimtes die betrokken zijn bij de chips 
bakkerij.  Na afloop kregen we allemaal een paar zakken 
chips mee. We kunnen terugkijken op een mooie middag, 
waarbij de groepsfoto zeker niet mocht ontbreken! Mogelijk 
een activiteit om nog eens te herhalen! Peter van der Wel 
 
ZOEK DE STILTE Naast mijn werk als kerkelijk werker  
ben ik ook actief als geestelijk begeleider.  
Vanuit mijn eigen praktijkje organiseer ik diverse activiteiten. 
Zo was de avond over VerduurSamen met Franciscus  
er een van. Ook organiseer ik kloosterweekenden  
in de O.L.V. Abdij in Oosterhout.  
Dit jaar is het weekend van vrijdag 26 t/m  
zondag 28 september. Het klooster ligt aan de rand  
van Oosterhout en is een benedictinessenklooster  
waar de stilte en de gastvrijheid voelbaar zijn.  
Een ideale plek voor een retraite: een paar dagen 
terugtrekken in de stilte in een mooie omgeving. 
Het thema van het weekend zal zijn ‘Zoek de stilte’. 
We gaan op verschillende manieren  
(hopelijk zowel binnen als buiten) met dit thema  
aan de slag en er zal vooral ook genoeg ruimte zijn  
voor eigen vrije tijd en stilte. 
Er is plaats voor 10 personen en ik heb al een enkele 
aanmelding. Mocht je ook interesse hebben of meer 
informatie willen hebben, laat het dan z.s.m. weten.  
(Uiterlijk 25 juni moet ik aan het klooster doorgeven  
met hoeveel personen we komen).  
Wie weet tot ziens! Anneke Klavers,  
E-mail: annekeklavers@upcmail.nl  
 
 
 
 
 
 
 

DIENST ZONDAG 22 JUNI 
 

VIERING MAALTIJD VAN DE HEER 
 
BIJ DE DIENST We vieren het Avondmaal met elkaar.  
Mooi om dat samen te kunnen doen.  
Het is het begin van de liturgische zomertijd.  
Dat betekent dat de kleur groen vanaf deze zondag  
de boventoon voert.  
Met de lezing uit Lucas 8, 26-39 komen we terecht in het 
leven van een mens die zich laat meeslepen  
door allerlei vreemde machten. Hoe lukt het  
om daarin orde te scheppen? Komen we daar uit? 
Van harte welkom om die wisseling mee te maken! 
 
 

BIJBEL BASICS JEREMIA IN DE PUT 
Deze zondag is de tweede van 
een blok met drie verhalen over 
de profeten Jeremia en Ezechiël. 
Op deze zondag staat Jeremia 
38:1-13 centraal:  
Jeremia wordt in een put gegooid. 
 
 
 

 
 
DE 1E COLLECTE IS VOOR GHANA, STOP KINDERARBEID 
 

In Ghana werken naar 
schatting 20.000 kinderen  
en jongeren onder dwang  
in de visserij. Kinderarbeid  
is verboden, maar de wet 
wordt te weinig 
gehandhaafd.  
In arme vissersplaatsen 
werken kinderen vaak al 

jong mee. Ze zijn een makkelijke prooi voor handelaren,  
die hen soms tegen betaling en onder valse beloften  
bij hun families weghalen.  
Kerk in actie helpt om deze kinderen te bevrijden,  
op te vangen en te herenigen met familie.  
Via voorlichting in vissersdorpen moet nieuwe uitbuiting 
worden voorkomen. Meer info: 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/colle
cte-kerk-in-actie-2025-werelddiaconaat-ghana/  
 
EXAMEN Zij die een herkansing gedaan hebben  
succes en sterkte toegewenst bij de uitslag hiervan.  
 
VOORGANGERS 
Vorig jaar begon ik als preekvoorziener bij onze 
gastvoorgangers wat extra toe te voegen ter introductie: 
een soort terugblik gevolgd door een opmaat naar 
volgende diensten. Dat wordt langzamerhand overbodig 
nu we weer gezegend zijn met een nieuwe voorganger  
ds. Carla Schoonenberg – Lems. 
 
Toch zullen we ook regelmatig weer gastpredikanten 
mogen begroeten. Als u het preekrooster bekijkt dit jaar 
nog zo’n keer of vijftien. Ik ben dus nog niet zonder werk. 
 
In elk geval hebben we zondag heel wat gekregen  
om te overdenken maar ook een dienst waarin  
veel te genieten was. Om te beginnen van het gesprek  
met de kinderen. De angst van elke dienstdoende 
ouderling: een dienst waarin de dominee niet verschijnt. 
Maar hoe mooi dat de aangereikte suggesties  
voor de kinderen ons meteen zouden kunnen helpen.  
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Nu heb ik nog niets gezegd over de prachtige muziek  
en liederen. Wat mooi om nieuwe woorden te zien  
bij oude liederen. En fijn dat we weer met zovelen waren.  
Welkom, ook zondag de 15e juni als ds. Marianna van de 
Graaf als gastvoorganger bij ons is.  
Predikant uit Maasdam en ook heel actief bij ander kerkelijk 
werk in de Hoeksche Waard. Lees vooral haar introductie 
en kom ook deze dienst weer meevieren.  
 
Vanuit de overdenking nam ik mee dat we met Pinksteren 
de Paastijd afsluiten. Dat we met de discipelen vanuit het 
opgesloten zijn naar buiten mogen gaan, mogen worden 
gedreven. Een visioen van bevrijding: mensen aan zichzelf 

teruggegeven. Bevrijding voor wie vast zit. Dat nam ik mee 
en dat geeft genoeg om over te denken. En dat je je  
mag laten verrassen door het werk van Gods Geest. 
 
Samen De Open Hof! 
 
Jaap van de Griend 
 
 
  
 
 

 
 

DIENST ZONDAG 29 JUNI Tweede zondag van de zomer 
Liturgische kleur: groen  
 

 
 
 

10.00 uur De Open Hof ds. Carla Schoonenberg 
 
 

 
De Huiskamer is doordeweeks open voor inloop. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdagmorgen van 10.00–
12.00 uur. Weet u van harte welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje, serieus gesprek of een activiteit!  
 

OVERZICHT ACTIVITEITEN HUISKAMER WEEK 25 
Zondag 15 juni 
12.00 uur Lunch op Zondag (bijdrage € 8,50) 

Luncht u ook mee? We beginnen om 12.00 uur met een glaasje vooraf en starten om circa 
12.30 uur met de lunch. Ook als je niet hebt aangemeld, ben je welkom om aan te schuiven.  

Maandag 16 juni 
10.00 uur Wandelen 

Na een uurtje wandelen is er een kopje koffie of thee. 
Dinsdag 17 juni 
10.00 uur Inloop met koffie en thee 
Woensdag 18 juni 
10.00 uur Inloop met koffie en thee  
11.00 uur Inloop samen met Pameijer 

Graag vóór 11.00 uur aanmelden voor de lunch en vóór 14.00 uur voor diner via 0186-612936 of 
Pameijer 088-2 716506 (na 11.00 uur). 

12.30 uur Lunch (bijdrage € 3,50) 
17.30 uur Pittige pasta pesto met salade en gerookte kip + een toetje (bijdrage € 5,00) 
Donderdag 19 juni 
10.00 uur Inloop met koffie en thee 
Vrijdag 20 juni 
10.00 uur Gezond natuurwandelen  

Loopt u mee? Na een uurtje wandelen is er koffie/ thee. 
13.30 uur Handwerken 

Samen breien we voor mensen ter bestrijding van armoede. Kom gerust een keer kijken en drink 
een kopje koffie/ thee mee. 

Zaterdag 21 juni 
18.00 uur Tafeltijd 

We gaan met elkaar aan tafel, steken de kaars aan, delen brood en wijn en gaan met elkaar 
in gesprek over het thema Gods koninkrijk. We komen samen om elkaar te inspireren, steunen, 
bemoedigen en te zien in het licht en de liefde van Jezus Christus.  
We eten met elkaar van wat is meegenomen. Mocht het niet lukken om iets mee te nemen, 
ook dan ben je van harte welkom om aan te schuiven! Graag vooraf aanmelden via 
tafeltijddeopenhof@gmail.com. 
Inloop vanaf 17.30 uur.  
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De Huiskamer is doordeweeks open voor inloop. De openingstijden zijn maandag t/m 
vrijdagmorgen van 10.00–12.00 uur. Weet u van harte welkom in de Huiskamer voor een gezellig 
praatje, serieus gesprek of een activiteit!  
 

OVERZICHT ACTIVITEITEN HUISKAMER WEEK 26 
Maandag 23 juni 
10.00 uur Wandelen 

Na een uurtje wandelen is er een kopje koffie of thee. 
Dinsdag 24 juni 
10.00 uur Inloop met koffie en thee 
Woensdag 25 juni 
10.00 uur Inloop met koffie en thee  
11.00 uur Inloop samen met Pameijer 

Graag vóór 11.00 uur aanmelden voor de lunch en vóór 14.00 uur voor diner via 
0186-612936 of Pameijer 088-2 716506 (na 11.00 uur). 

12.30 uur Lunch (bijdrage € 3,50) 
14.00 uur Karaoke! 

Zing je mee? We starten om 14.00 uur en stoppen rond 15.30 uur. 
17.30 uur Verrassingsmenu met toetje (bijdrage € 5,00) 
Donderdag 26 juni 
10.00 uur Inloop met pastor Hanneke Blom 

Met een inspiratiemoment rondom een Bijbelverhaal. 
Vrijdag 27 juni 
10.00 uur Gezond natuurwandelen  

Loopt u mee? Na een uurtje wandelen is er koffie/ thee. 
10.30 uur Beij ons aan tafel (bijdrage € 10,00) 

Je bent van harte welkom voor een lekkere driegangenmaaltijd. We beginnen 
met koffie/ thee en iets lekkers en daarna is er een activiteit. Vervolgens drinken 
we wat en gaan we lekker samen eten.  
Graag vooraf aanmelden bij Ellen Stok van Welzijn Hoekse Waard via 
e.stok48@live.nl of 06-15903230. 

13.30 uur Handwerken 
Samen breien we voor mensen ter bestrijding van armoede. Kom gerust een 
keer kijken en drink een kopje koffie/ thee mee. 

 
 
 

Wij wensen elkaar gezegende zondagen en van hieruit goede weken 
 


